
Ik ben op mijn elfde (in 2009) naar de 

Werkplaats in Bilthoven gegaan, naar het 

gymnasium - op de basisschool ben ik te 

snel door de theorie gegaan en ik ben in de 

zomer jarig. Ik heb voor de WP gekozen, 

want het sluit qua leerstijl aan op de 

montessorischool: zelfstandig werken en je 

eigen werk plannen. Op de WP heb je 

zeven teams en in elk team zitten twee 

domeinen. De Werkplaats maakt gebruik 

van domeinen met een instructie-lokaal en 

een aantal computers, waar je met drie 

klassen (per jaar en niveau) bij elkaar zit.  
SCHOOL 

Op mijn  vierde (in 2002) begon 

ik bij de Montessorischool, in 

Bilthoven. Op een Montessori-

school leer je zelf plannen, en je 

leert leren. 
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TARA PARMAR 

Vanaf mijn vijfde (2003) rijd ik 

ik paard op Stal de Molshoop. 

Dit is geen gewone manege, 

maar een paardenhouderij. 

Hier kunnen eigenaren hun 

eigen paard stallen. Ik ben 

bijrijder van verschillende 

paarden. In het begin had ik  

alleen les, maar ik ben door 

de jaren heen gegroeid tot 

hulp eerste klas met verant-

woordelijkheden: ik moet 

voeren, paarden verzorgen, 

de kleinere kinderen helpen 

etc.  

 

Vijf winters ben ik lid geweest 

van een schaatsvereniging. 

Hier heb ik de techniek van 

het schaatsen op Noren 

geleerd. Dit klinkt makkelijker 

dan dat het is! De laatste 

twee winters heb ik ook 

meegedaan aan wedstrijden. 

Maar omdat ik het te druk 

had met school besloot ik om 

te stoppen met deze lessen. 

Hoewel, schaatsen verleer je 

nooit. 

HOBBIES 

Op de Vinkeveense plassen heb 

ik, samen met mijn broer, 

geleerd om te zeilen. Zeilschool 

Vinkeveen organiseert zeil-

weken, waaraan wij zes keer aan 

hebben deelgenomen. Ik heb 

diploma’s gehaald voor de 

optimist, de tweemans zwaard-

boot en de catamaran. Het 

laatste jaar heb ik een wind-

surfdiploma behaald. 

Ik hockey nu zeven seizoenen 

op SCHC in Bilthoven. Dit doe 

ik met veel plezier. Ik vind 

het leuk om bij een team te 

horen en samen te spelen. Ik 

train twee keer in de week 

en de wedstrijd is op 

zaterdag. Tijdens de winter-

stop neem ik deel aan de 

zaalhockeycompetitie. 
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Mijn broer Aiken (geboren in 1997) 

en ik hebben een Britse vader van 

Indiase afkomst en een Nederlandse 

moeder.  Samen zijn we opgegroeid 

in Bilthoven. 
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Wie ben ik....? 

Aanmelding School at Sea 

12 mei 2013 

Tara 



Waarom School at Sea....? 

Een school op een zeilboot, wie wil dat nou niet? Maar waarom zou ík mee willen met School at Sea...?  

TARA PARMAR 

ZEILEN Ik denk dat het nuttig is dat ik zeilervaring heb, ookal zijn deze 

boten niet te vergelijken met een Tall Ship.  

AVONTUUR Het meemaken van maanden op zee te zitten is een avontuur. 

Ik kijk ernaar uit, maar ik ben ook onzeker over wat er zou 

kunnen gebeuren. Gelukkig heb ik op school en erbuiten 

voldoende gezien dat ik me flexibel op kan stellen bij 

onverwachte voorvallen. 

Daarom wil ik deelnemen aan School at Sea....!!!!!!! 

ERVARINGEN Omdat ik meer wil in het leven dan alleen school en hobbies 

kunnen brengen, wil ik graag mijn horizon verbreden. Een half 

jaar mee met School at Sea past in mijn levensverwachtingen. 

ONTDEKKEN Door lang van huis te zijn hoop ik niet alleen nieuwe ervaringen 

op te doen, maar ook mijzelf te ontdekken. 

LEKKER WEER Een bijkomstigheid is dat ik op deze manier de 

donkere wintermaanden in Nederland ontloop. In 

plaats daarvan kan ik maandenlang van de zon 

genieten, hoop ik. 

DE WERELD ZIEN Omdat ik ouders heb die veel van de wereld hebben 

gezien, wil ik dit ook wel meemaken.  

NIEUWE CULTUREN Buiten Nederland zijn er veel andere culturen die ik nog 

niet ken. Door hiermee in aanraking te komen, deze te 

beleven en te leren begrijpen, zal mij helpen op mijn 

eigen cultuur te reflecteren. 

ANDERE MANIER 

VAN LEREN / 

LEERSTOF IN DE 

PRAKTIJK BRENGEN 

Hoewel ik op mijn school al gewend ben anders te 

leren dan op een traditionele school, heb ik de 

indruk dat het op de boot nog weer anders is. 

Vooral het gelijk toepassen wat je hebt geleerd. 

ERVAREN VAN 

DEELNAMEN AAN EEN 

KLEINE MAATSCHAPPIJ 

Bij het vak Maatschappijleer heb ik geleerd dat je in 

een samenleving je moet houden aan bepaalde 

regels om zo alles draaiend te houden. Op deze 

manier weet iedereen waar die aan toe is. Ik ben 

benieuwd hoe zo’n kleine samenleving gaat werken.  

LANGE TIJD 

ZONDER FAMILIE 

Het lijkt me zalig om even zonder mijn ouders te zijn. 

Maar ik ben bang dat ik ze wel erg zal gaan missen. 

Het zal een leermoment zijn en dat zal mij helpen me 

verder te ontwikkelen. 

OUT OF MY 

COMFORTZONE 

Ik woon nog in dezelfde gemeente als waar ik ben geboren. 

Op school ken ik erg veel mensen: veel leerlingen ken ik nog 

van de basisschool; anderen ken ik van de sporten die ik doe 

of heb gedaan.  Het is een uitdaging om een plek in een 

nieuwe omgeving te vinden. 


